
 

Eerste leerjaar: eenvoudige zinnetjes 
 

Lees onderstaande zinnetjes. Ik verwacht dat de kinderen uit het eerste 

leerjaar deze zo rond november kunnen lezen. 

 

mama eet soep met een lepel. 

 

papa eet soep met een vork. 

 

maar hij maakt een grapje. 

 

papa moet van mama een lepel nemen. 

 

hij trekt een rare snuit. 

 

daarna steekt hij zijn tong uit naar mama! 

 

broer en zus vinden papa gek. 

 

mama trekt aan papa zijn oor! 

 

ze zegt dat papa nog altijd een kind is. 

 

maar mama lacht ook met de gekke bekken van papa. 

 

 

 
 

 


